
HAllElUJAH (leonardCohen / Iris vd Brugge)

1. Ik droomde van een nieuw akkoord, gelijkheid was het sleutelwoord
en arm of rijk dat deed er echt niet toe, ja.
En iedereen die was tevree en heel de wereld deed ook mee
en zong eendrachtig krachtig: "Hallelujah".
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.

2. Je zegt het is zo simpel niet, de werkelijkheid dat is geen lied,
maar waarom maakt me dit nou toch zo moe, ja?
Wie maakt er eens een nieuw begin, en luidt het nieuwe tijdperk in:
de welvaart van het delen, Hallelujah!
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. .

3. Wie maakt er van de droom een daad, en laat het niet bij hol gepraat
en denkt er nu: het gaat om wat ik doe, ja!
Wat moet je met bezit en geld, er is toch nog wel meer dat telt:
de vrijheid om te zingen Hallelujah!
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.

4. Dus doe je mee als ik nu zeg: je geeft de helft van alles weg!
dat kan toch zonder al te veel gedoe, ja?
Wie enkel voor het hebben leeft, en steeds meer wil en nooit wat geeft,
die kent de waarheid niet van't Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.


